
Liturgie voor 20 april 2025 in Oudleusen om 10.00 uur - Pasen 

Thema: Een nieuwe dag 
Voorganger: ds. Tabitha Keuning; organist: Leo van den Boomgaard; lector: Ginie Dunnewind 

m.m.v. Gospelkoor Akousate o.l.v. Bert Bootsma 

 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied: 630: 1 en 4 ‘Sta op! – Een 
morgen ongedacht’ 
 
- Inleidende woorden  
 
- Akousate zingt: 

• Votum en groet 
• U bent mijn alles Heer 

 
Mattheüs 28: 1-2 
 
Korte reflectie: ‘Pasen voelen’ 
 
Gebed 
 
Lied 982: 1 ‘In de bloembol is de krokus’ 
 
Mattheüs 28: 2 – 5a  
 
Korte reflectie: ‘Pasen zien’ 
 
Gebed 
 
Projectlied ‘Een nieuwe dag’ + afbeelding 
 

Een nieuwe dag, een nieuw begin  
van hoop en van verwondering.  
Het is weer licht, kijk om je heen:  
God laat de mensen niet alleen.  
 
Pasen: De steen is weg, het graf is 
leeg,  
zing mee met ons want Jezus leeft!  
Nu is het feest voor jou en mij  
want Gods verhaal gaat nooit voorbij.  

 
Mattheüs 28: 5-10 
 
Pasen horen: Het hanenverhaal  
 
Elkaar een goed Pasen toe te wensen 

 
Lied 207 uit Hemelhoog ‘Weet je dat de lente 
komt’ 
 
Mattheüs 28: 16-20 
 
Akousate zingt:  

• No more night 
• Don't you cry 

Korte overdenking 

 
Akousate zingt: ‘Hallelujah, He is risen’ 
 
Gebed 
 
Collecte 
 
Slotlied: - Lied 634 ‘U zij de glorie’ 
 
Wegzending en Zegen 
  
Akousate zingt: ‘Peace be with you’ 
 
 Uitdelen van bloemenzaadjes zonnebloem 
 


